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Stichting Weeskinderen Rwanda 

Schellinkhout, 1 december 2013                    
  
 
Beste donateurs, 
 
Het jaar 2013 nadert zijn einde. Een jaar waarin er weer van alles gebeurd is in de wereld. Ver weg en dichtbij. 
Zowel leuke als droevige dingen. Iedereen heeft dit jaar in familie- en vriendenkring wel weer momenten van 
voorspoed, maar ook van tegenslag gekend. En ieder jaar wensen we elkaar weer, dat het komende jaar er vooral 
een van voorspoed zal worden. Het is ook belangrijk positief en optimistisch te blijven. Dat helpt mee om 
tegenslagen te verwerken. Ook hulp van anderen is daarbij altijd welkom. 
Ook rond onze stichting is er dit jaar veel gebeurd, maar het zijn wel bijna allemaal mooie gebeurtenissen. Van een 
Koninklijke onderscheiding tot de reis naar Rwanda met een bezoek aan onze projecten en het opzetten van 
nieuwe initiatieven. Van hulp van verschillende mensen bij diverse activiteiten, zoals het onderhouden van de tuin 
en het samenstellen van kerstpakketten, tot bijzondere donaties (van een mooi bedrag op de rekening tot een 
persoonlijk overhandigde envelop met inhoud. De collectes tijdens de vakantiediensten in de Noorderkerk in Hoorn 
leverden ook een mooi bedrag op. Met dit alles kunnen we de komende tijd weer goede dingen doen in Rwanda. 
Een minder leuk bericht voor ons en de Stichting is wel het vertrek van onze buren. Een dezer dagen gaan zij 
verhuizen na jarenlang een bijzonder bedrijf gevoerd te hebben van fotografie van zelf geteelde bloemen, groenten 
en fruit. Veel van hun kwaliteitsproducten kwamen bij ons in de groenten- en fruitkraam aan de weg in de verkoop, 
waardoor zij een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de opbrengst hiervan voor de Stichting. We zullen 
natuurlijk ons best doen de kraam de komende jaren goed te blijven vullen, maar Joop en Dieuw en de heerlijke 
producten uit hun tuin zullen we toch missen. 
 

   
Het afgelopen jaar hebben we een flink aantal naaimachines en stoffen naar Rwanda gestuurd. De naaimachines worden goed 
gebruikt. De kinderen van het weeshuis in Gahanga dragen hier kleren die ermee zijn gemaakt. De witte overhemdjes op de 
linker foto zijn later geverfd. Op de rechter foto dragen sommige kinderen deze kleurige hemdjes met fraaie patronen. 

Koninklijke onderscheiding 
Tijdens de lintjesregen in april heeft Marie een onderscheiding ontvangen als waardering voor haar 
behulpzaamheid op allerlei gebied: voor alles wat zij met de stichting doet voor de hulpbehoevenden in Rwanda, 
voor haar jarenlange inzet voor Unicef en voor haar vrijwilligerswerk bij de Stichting Interkerk in Hoorn. Deze 
bijzondere gebeurtenis is voor ons een mooie steun in de rug om verder te gaan met ons werk. 
 

Bankrekening: NL55INGB0007563963 
    t.n.v. WEESKINDEREN RWANDA 

Website:  www.weeskinderenrwanda.org 
Adres:        Dorpsweg 35, 1697KB Schellinkhout 
Telefoon:  0229 262400 
E-mail:   n.j.schipper@quicknet.nl 
KvK-nr:  41236436 
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Reis naar Rwanda 
In juli zijn wij drie weken in Rwanda geweest. Van te voren hadden we weer veel nuttige spullen verzameld. Een 
belangrijk deel daarvan hebben we in twee personenauto’s geladen en met de boot verstuurd. Wat overbleef is met 
een luchtvracht meegegaan en ook zelf hebben we weer spullen meegenomen in de bagage. Al met al was er 
terplekke weer veel uit te delen. We hebben daar de voortgang van de projecten bekeken en besproken wat er nog 
meer gedaan kan worden. Zo zijn er weer nieuwe initiatieven gestart. 
Naast de koffers met kleren en speelgoed hebben we het weeshuis verder geholpen met het bakken van diverse 
soorten brood in de eerder in gebruik genomen broodoven. Ook hebben we matrassen gekocht, zodat nu alle 
bedden goed te beslapen zijn. En ook een TV met Dvd-speler in de huiskamer. Al met al zijn de kinderen dolblij. 

   
In Mbazi zijn we een nieuw project gestart met de installatie van een grote broodoven in een gecombineerde basis- 
en middelbare school met meer dan 1200 leerlingen. Daar genieten de leerlingen nu iedere ochtend van een ontbijt 
met vers gebakken brood en een beker sorghumpap. Het plan is om ook voor de agrarische coöperatie in Mbazi 
een broodoven te installeren. De verkoop van brood levert inkomsten op voor de uitbreiding van de coöperatie. 
We zijn ook nuttig bezig geweest bij het ouderlijk huis van Marie. Onze jongste twee kinderen, Esther en Kevin, 
waren mee en hebben hun best gedaan de familiegraven naast het huis op te knappen. De grafstenen zijn 
opgefrist met fraai schilderwerk, waarbij Esther haar kunstzinnig talent heeft gebruikt. 
 
Kerstpakketten  
Dit jaar hebben we in december een bijzondere actie, op initiatief van iemand die zich graag inzet voor onze 
stichting. We gaan kerstpakketten samenstellen met bijzondere dingen. De inhoud moet natuurlijk een verrassing 
blijven, maar toch een tipje van de sluier: er zullen diverse fruitige hapjes en drankjes in zitten en leuke artikelen uit 
Rwanda. Bent u geïnteresseerd om er een of meer te bestellen, laat het ons even weten. Dat geldt ook voor de 
handgemaakte wenskaarten uit Rwanda die deze weken voor Kerst weer te koop worden aangeboden. Ook kunt u 
oliebollen bestellen, die we op oudejaarsdag gaan bakken met een speciale mix gesponsord door bakker Otten. 
 
Toekomstplannen 
Ondertussen zijn we bezig met plannen voor komend jaar. Allereerst hebben we weer het een en ander klaar staan 
om naar Rwanda te sturen, zoals een nieuwe partij voetbalkleding van “De Blokkers”. 
We zijn bezig met de voorbereiding van twee cursussen in onze kas in het voorjaar. Een cursus waarin u gezonde 
en geneeskrachtige natuurproducten leert maken en een kookcursus, beide gegeven door vakkundige 
cursusleiders. Leuk, gezellig en leerzaam, en als deelnemer steunt u ook nog onze stichting.  
In Rwanda zijn de plannen voor de bouw van een doorgangshuis voor diverse doelgroepen verder uitgewerkt. De 
realisatie hiervan laat nog even op zich wachten, want hiervoor is veel geld nodig. We hopen komend jaar genoeg 
inkomsten te krijgen om dit project te kunnen starten. 

 
Tot slot 
Neem af en toe eens een kijkje op de website www.weeskinderenrwanda.org. Daar is meer informatie te vinden 
naast vele foto’s. Iedereen die ons ook dit jaar weer heeft geholpen, op welke manier dan ook, hartelijk dank voor 
uw steun. Wij wensen u een heel fijne Kerst en Jaarwisseling en een Goed en Gezond 2014! 
 
Een hartelijke groet van Marie en Nico Schipper 
 
P.S. Hebt u deze brief via de post ontvangen? Stuur dan een e-mailberichtje naar n.j.schipper@quicknet.nl, zodat wij u de 
volgende keer via e-mail kunnen bereiken en postzegels besparen. 
De Stichting Weeskinderen Rwanda is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit 
betekent, dat uw donaties aan de stichting aftrekbaar zijn. Meer informatie over ANBI en de aftrekbaarheid van gewone en 
periodieke giften kunt u vinden op www.belastingdienst.nl. 


